Scheare - De Kale Knikkers
Tekst en Muziek: de Kale Knikkers

Vroeger haaj ik unne blonde lok, waas de man van ut hiele schoelplein.
Achter ut fietsehok, dat vonge al die mechjes toch wal hiel fijn.

Ut geluk dat kos neet op en toen ging ut hielemoal verkierd
Al die hoare op miene kop, heb ik un zwaore les gelierd

(jaa laa laa laa)

Schearde geej ow kop maar kaal
Of ziede trots op daat bitje hoar
Schearde geej ow kop maar kaal
Dan ziede 's merges waat ierder kloar

Doa loage alle hoare die ik allemoal haj verloare
Jalalalalalaaa

Ik begos al ald te weare, kos ze zelf toen aal opkeare
Jalalalala laaa

Al die hoar die joar verloare en nou bin ik hielemaor eroet
Trek meej, der vort niks mier van aan en hald op met daat gekloed

Ik heb ze, ien vur ien, opgeraapt en ze allemaol gespaard
Beij elkaar gevegd en in un klein wec-putje bewaard

(jaa laa laa laa)
(jaa laa laa laa)
(jaa laa laa laa)
(jaa jaa laa laa laa laa laa laa laa)

Schearde geej ow kop maar kaal
Of ziede trots op daat bitje hoar
Schearde geej ow kop maar kaal
Dan ziede 's merges waat ierder kloar

Doa loage alle hoare die ik allemoal haj verloare
Jalalalalalaaa

Ik begos al ald te weare, kos ze zelf toen aal opkeare
Jalalalala laaa

La la la la la la laaaaa....

Toen heb ik natasja gebeld, |k woj ze der afhale
Toen heb ik heur alles verteld, ik hofde niks te betale



Zonder hoare ben ik geboare
Zonder hoare gaj ik wir doed

Zonder hoare ben ik geboare
Zonder hoare gaj ik wir doed

(en toen zong ik teage ze)
(jaa laa laa laa)

Nou heb ik unne kaale kop

Ben hiel gelukkig zonder mien hoar

Nou heb ik unne kaale kop

Nou ben ik smerges wer waat ierder kloar

Nou heb ik unne kaale kop

Ben hiel gelukkig zonder mien hoar

Nou heb ik unne kaale kop

Nou ben ik smerges wer waat ierder kloar



